
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Wie langdurig te maken krijgt met een problematische 

vorm van narcisme, weet dit maar al te goed. Je dromen 

veranderen in een draaikolk. Je raakt verstrikt in 

een nachtmerrie die dikwijls slecht eindigt voor alle 

betrokkenen. Diane neemt je mee op een zoektocht naar 

de essentie van dit verschijnsel. Toegankelijke 

informatie en verhalen uit de praktijk halen de 

narcistische dynamiek van achter het masker. Wij 

krijgen inzicht in de tragiek achter de façade! 

 

donderdag 21 november  

om 19u30 

Diane Ruthgeers  

ontmoet 

Soroptimisten Club Kortrijk 

restaurant “Klokhof” 

St.-Anna 2 te Kortrijk 

   

  
 
 
 

 

 

Uw inschrijving is een feit door  

vóór 09/11/2024 uw bijdrage  

van 60,00 euro 

(diner inbegrepen) 

te storten op BE23 9790 8527 1691 

met vermelding van uw naam en 

“narcisme” 

 

Alvast bedankt voor uw enthousiasme! 

opbrengst ten voordele van  

ESpoir, actief te Kortrijk in de 

begeleiding van eetstoornisherstel. 

“Narcisme is van alle tijden en toch bijzonder eigentijds. Het spat van elk scherm.  
De desastreuze gevolgen ervan zijn vaak maatschappelijk onderbelicht.” 

 
Diane Ruthgeerts werkte als psychotherapeute op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sint-Camillus in Gent (het huidige Karus), in combinatie met een eigen praktijk. Ze publiceerde bovendien 

in vaktijdschriften onder meer over de toepassing van Pessopsychotherapie bij mensen met borderline. 

 


